Openingsbedevaart naar Sint Jozef en Onze Lieve Vrouw van Kevelaer

Op woensdag 30 april vertrokken we met een volle bus naar Sint Jozef in Smakt. Het was een grote
groep uit Noordwijkerhout die zich spontaan bij ons hadden gemeld en uiteraard wilden wij dat ook
graag faciliteren. Nog mooier was het dat zij ook pastoor Straathof bij zich hadden. Hij wilde graag
concelebreren en daar maakten we graag gebruik van.

Alles zat ons mee. Alle garanties voor een goede bedevaart waren aanwezig.

De koffie met gebak in het restaurant onderweg smaakte goed. Het was vooral voor de vroege
opstappers een verademing om de benen te kunnen strekken.

In Smakt was het prachtig weer, dus na de mooie H. Mis in de bedevaartskapel (jawel met 3 heren) en
de prima verzorgde broodmaaltijd in het Pelgrimshuis, konden we genieten van de zon, even een
stukje lopen en een persoonlijk gebed in de kapel van Sint Jozef. Bijzonder was de ontdekking wie er
voor gezorgd had, dat deze kapel er is gekomen. Len had ons in de bus er al over verteld. Achter de
kapel was een monumentje ter nagedachtenis aan de oprichter, baron Macken.

Onze chauffeur bracht ons naar Kevelaer, en uiteraard ook weer veilig thuis.

Ook in Kevelaer was voor mooi weer gezorgd, dus de inwendige mens werd voorzien van een fris
drankje of een heerlijk Italiaans ijsje.

De vieringen waren prachtig. Dit jaar hebben we besloten om maar één bedevaartkaars te gebruiken
in Kevelaer. Dus deze kaars werd gezegend en gewijd tijdens het Lof waarna deze bewaard wordt in
de Kaarsenkapel en steeds kan worden gebruikt als wij dit jaar in Kevelaer zijn.

“Pelgrims van Hoop” dat zijn wij, in de bus werd dit lied flink geoefend en ook in Kevelaer hebben we
het gezongen.

Donderdag 1 mei was de pontificale Hoogmis met bisschop Rolf Lohmann van het bisdom Munster,
die in het verleden rector is geweest van het Heiligdom Kevelaer. De deuren van de Basiliek werden
geopend op traditionele wijze, met hamertikken door de bisschop, en daarmee is ook het
bedevaartseizoen weer geopend.

We genoten van de viering, van de muziek en de gebeden, en na afloop liepen we mee naar de
Genadekapel waar nog het Angelus werd gebeden en we werden begeleid door de fanfare.

Na de koffie met gebak konden we nog een tijdje nagenieten van het warme weer alvorens in de bus
te stappen op weg naar ons afscheidsdiner in Het Witte Huis in het plaatsje Zeeland.

We zongen in de bus alle coupletten van het Afscheidslied van Kevelaer: een nieuwe traditie waar we
samen van konden genieten.

Maria, zegen uw pelgrimsschaar.
Eens zien we u in de Hemel en blijven eeuwig daar.



